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Exodus Gemeente 
Kerkdiensten (1)  
 
 
 

Zondag  
24 maart 

Mevrouw Ank Verhoeven, Pijnacker  
1e coll.: GO Church 

 
Palmzondag 
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10 uur 2e coll.: voor de kerk 

Woensdag      
27 maart 
19.30 uur 

Voorganger Emmaüskerk  
                          

Emmaüskerk 
 
 

Donderdag    
28 maart 
19.30 uur           

Voorganger Emmaüskerk 
coll.: Veldwerker 
                   

Emmaüskerk 
Witte Donderdag 
Schrift en Tafel 

Vrijdag 
29 maart 
19.30 uur 

Dominee Jan de Visser 
 

Exoduskerk 
Goede Vrijdag 
 

Zaterdag 
30 maart 
21.30 uur 

Dominee Jan de Visser 
 

Exoduskerk 
Stille Zaterdag 

Zondag                          
31 maart 
10 uur 

Dominee Jan de Visser                                             
1e coll.: Werelddiaconaat Colombia 
Pasen                                              
2e coll.: voor de kerk 

Pasen 
 
Cantorij 
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Kerkdiensten (2) 
 

Zondag 
7 april 
10 uur 

Dominee Jan de Visser 
1e coll.: Pastoraal Diaconaal Centrum 
              De Herberg  
2e coll.: voor de kerk 

 
Schrift en Tafel 

Zondag 
14 april 
10 uur 

Dominee Paul van Dijk, Alphen ad Rijn  
1e coll.: Project Rwanda 
2e coll.: voor de kerk  

 

Zondag 
21 april 
10 uur 

Dominee Jan de Visser 
1e coll.: Plaatselijk Diaconaat   
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 
28 april 
10 uur 

Dominee Jan de Visser 
1e coll.: Diaconaal Quotum  
2e coll.: voor de kerk 

 

Zondag 
05 mei 
10 uur 

Dominee Jan de Visser 
1e coll.: Noodhulp Oekraïne Kerk in Actie 
2e coll.: voor de kerk 

 

 
 

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via 
internet: www.exoduskerk.nl  

http://www.exoduskerk.nl/
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                                Veertigdagentijd 
 
De veertigdagentijd wordt ook wel de ‘vastentijd’ genoemd. 
 
Een definitie die ik op internet vond: ‘vasten is het zich geheel of gedeeltelijk 
onthouden van eten of drinken of van bepaalde spijzen in een bepaalde 
periode’. Je normale patroon van eten en drinken doorbreken door 
bijvoorbeeld een maaltijd over te slaan of een bepaald product (vlees, 
melkproducten) niet te eten.  Maar je zou ook kunnen denken aan het niet 
nuttigen van snoepgoed, alcohol, enzovoort. 
 
Het is tegenwoordig ook in om niet alleen aan eten en drinken te denken, maar 
bijvoorbeeld ook aan een minder gebruik van de auto of de smartphone. Of 
wat minder tijd doorbrengen op de sociale media. En voor anderen misschien 
wel: minder gamen, minder sporten, minder….  
 
Vasten of minder eten en drinken kan goed zijn voor je gezondheid. Maar dat 
is niet wat bedoeld wordt met vasten in de veertigdagentijd. De 
veertigdagentijd is een tijd van bezinning. 
Het is een tijd waarin we onszelf ontvankelijk maken voor de liefde van God. 
De veertigdagentijd is dan ook een tijd van inkeer, een tijd van bezinning, een 
tijd van vreugde. 
Hier horen bij: gebed, lezen in de bijbel, stilte, enzovoort.  



  

 5 

Centraal staat mijn verhouding tot God. 
Meer en meer hoor je ook dat we in de veertigdagentijd solidair moeten zijn 
met onze medemens die in ons land maar ook wereldwijd het wat minder goed 
heeft. De sobere soepmaaltijden in onze kerk zijn daarvan een spiritueel 
voorbeeld. In deze gedachte is de veertigdagentijd vooral gericht op onze zorg 
voor de naaste, onze betrokkenheid met mensen die niet hebben wat wij 
hebben. Een kaart naar een gevangene. Meeleven met mensen die het 
moeilijk hebben. 
Centraal staat de verhouding tussen mij en de medemens. 
 
Wij leven in een tijd waarin veel op ons afkomt. We hebben het druk met van 
alles en nog wat. We staan voor grote uitdagingen die veel tijd en energie 
vragen. En we worden voortdurend in contact gebracht met de vele 
verleidingen waarin we bloot staan. Een wijntje, een biertje, lekker eten, onze 
smartphone met de vele mogelijkheden, onze contacten via de sociale media 
met welhaast de gehele wereld en ga zo maar door. 
Het al dan niet loslaten van zaken die ons leven beheersen, de strijd tegen alle 
verleidingen, het verlangen naar dat wat we tijdelijk hebben afgezworen kan 
ons leven beheersen. De hele dag eraan denken dat je in het weekend weer 
een wijntje mag drinken of dat je over een paar uur weer gebruik mag magen 
van je smartphone leidt bepaald niet altijd tot momenten van inkeer en rust. 
Integendeel: de strijd tegen alle verleidingen leidt vaak tot onrust in onze ziel. 
En dat is juist niet de bedoeling van de veertigdagentijd. 
 
In de veertigdagentijd worden we geconfronteerd met verschillende 
keuzemogelijkheden. Kiezen we voor onze ziel? Of kiezen we voor 
betrokkenheid met de ander? Of kiezen we meer voor strijd tegen de 
verleidingen waaraan we blootstaan? 
 
Ik vind het soms maar moeilijk om te kiezen en dan laat ik die keuze maar 
achterwege. Of ik doe van alles een beetje. Ik ben een regelmatige bezoeker 
van de sobere soepmaaltijden. Ik ben aanwezig op alle diensten in de stille 
week en soms realiseer ik me dat vasten ook iets te maken heeft met eten en 
drinken maar ik verbind daar geen echte consequenties aan.  
 
Ik zou het wel mooi vinden als we binnen onze gemeente onze ervaringen in 
deze veertigdagentijd 2024 na Pasen eens met elkaar zouden delen. 
 
Peter Visser 



  

 6 

 
Aandacht voor…  

Dit voorjaar biedt veel mensen kansen op een feest. 
Uiteraard met de opmerkingen die ik er bijna altijd bij 
maak: wie veel herinneringen heeft, heeft waarschijnlijk 
ook veel smart ervaren. 
 
Er zijn zoveel jubilea, dat ik ze maar in een tabel onder 
elkaar zet. Dat is wat onpersoonlijk, maar als ik voor elk 

echtpaar een regeltje schrijf, is het blad in één keer vol! 
 

 Huwelijksjubilea 

Datum Jubilarissen Aantal 

jaar 

19-3-2024 Dhr en Mevr C. van den Berge-L.C. Soeteman,  
't Getij 129, 3255 TG Oude-Tonge 

55 

21-3-2024 Dhr en Mevr P. Munters-A.van Wijk,  
Langeweg 21, 3255 LJ Oude-Tonge 

12,5 

29-3-2024 Dhr en Mevr J. Verolme-B. Tieleman,  
Herman Heijermanssingel 18, 3241 DC Middelharnis1 

61 

  5-4-2024 Dhr en Mevr W.K. van Driel-J.C. van den Houten,  
Karekiet 2, 3245 TX Sommelsdijk 

50 

  6-4-2024 Dhr en Mevr H.J. Tijl-P.S. Karels,  
Korteweegje 52 m, 3244 AL Nieuwe-Tonge 

63 

19-4-2024 Dhr en Mevr A.A. Cazander,  
Ring 40, 3241 CR Middelharnis 

12,5 

25-4-2024 Dhr en Mevr L. van der Velde-P.C. Kroon,  
Juliana van Stolberglaan 31, 3241 GL Middelharnis 

62 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
1  Mevr. B. Verolme – Tieleman is, zoals elders reeds is meegedeeld, opgenomen in 

Calando, Oudelandsedijk 63, 3241 LL Middelharnis, kamer 10. 
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Kroonjaren 
En datzelfde doe ik dit keer ook voor degenen die een kroonjaar hebben 
bereikt: 80 jaar of ouder dan 85. Opnieuw een heel rijtje! 
 

Datum Naam jarige Leeftijd 
25-3-2024 Mevr. P. van der Vliet-Melissant,  

De Klaver 99, 3245 XT Sommelsdijk 90 
27-3-2024 Mevr. H. Glansbeek-Abramse,  

Sperwer 473, 3245 VP Sommelsdijk 95 
29-3-2024 Mevr. J. Buter-van Delft,  

Staakweg 89, 3247 BV Dirksland 92 
  3-4-2024 Mevr. J.M.J. Jansen,  

Enkele Ring 47, 3245 AH Sommelsdijk 80 
10-4-2024 Mevr. C. Andriessen-Sundermeijer,  

Sperwer 523 B2, 3245 VP Sommelsdijk 91 
11-4-2024 Dhr. B.S. Vroege,  

Waterweg 1, 3241 EJ Middelharnis 88 
11-4-2024 Mevr. A.W. van der Linde-Hanse,  

Rooseveltstraat 20, 3255 XK Oude-Tonge 94 
12-4-2024 Dhr. H.J. Tijl,  

Korteweegje 52 m, 3244 AL Nieuwe-Tonge 87 
22-4-2024 Dhr. M.R. Kamerling, A. van Bronckhorststraat 4,  

3243 AR Stad aan ‘t Haringvliet 85 
22-4-2024 Dhr. M.A. van der Sluijs, Oostelijke  

Achterweg 34, 3241 CM Middelharnis 92 
22-4-2024 Mevr. E.D. Dekker, Isaäc da  

Costastraat 38, 3245 RN Sommelsdijk 80 
24-4-2024 Dhr. C. de Vos,  

Sperwer 285, 3245 VP Sommelsdijk 91 
30-4-2024 Mevr. A. Pot-Kievit,  

Uranusweg 37, 3255 TS Oude-Tonge 92 
 
We besluiten deze rubriek met de woorden van de apostel Paulus uit 
Romeinen 13: 8: 
‘Wees elkaar niets schuldig behalve liefde, want wie de ander liefheeft, 
 heeft de wet vervuld.’ 
Laten we in liefde naar elkaar blijven omzien. 
 
Ds. Jan de Visser 
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                                                Levenseinde 

 

Onlangs mocht ik op de Seniorenmiddag een verhaal houden over een 
onderwerp naar keuze. Nu had ik al een klein jaar het idee om eens iets op 
papier te zetten over het levenseinde. En daar kwam het maar niet van. 
Het verzoek om, nog niet zo lang geleden, daar bij onze senioren iets te komen 
vertellen, was een goede aanleiding om dit thema eens grondig op te pakken. 
Het werd een verhaal in drie delen: 

1. Wat zegt de Bijbel erover? 
2. Een gedicht van Kahlil Gibran. 
3. Wat is nu de essentie van de grens tussen leven en dood? 

 

1. De Bijbel 
Wie in de Bijbel op zoek gaat naar 
teksten waaruit zonneklaar blijkt, hoe 
het leven na onze dood eruitziet, komt 
waarschijnlijk eerder voor een raadsel 
te staan dan voor een oplossing voor 
alle vragen. De Bijbel is er niet zo heel 
erg duidelijk over. 
In het Oude Testament is er eigenlijk 
geen sprake van het idee dat er na de 
dood nog iets is. Over het hiernamaals 

zwijgt het Oude Testament in alle talen. 
Al op één van de eerste bladzijden van de Bijbel staat een tekst, die nog steeds 
veel geciteerd wordt, maar die eigenlijk niets zegt over het leven na de dood: 
“Stof ben je en tot stof keer je terug.” (Genesis 3: 19) 
Eigenlijk is dat een tekst zonder troost; het is afgelopen, over en uit, klaar. Er 
blijft niets van je over dan het stof waaruit je volgens Genesis 2: 17 bent 
gemaakt. Wat er met je ziel, je geest, je ‘ik’ gebeurt, verraadt deze tekst niet. 
Tegen Abram openbaart God zich in een visioen. En Hij spreekt tot Abram over 
de grote onderdrukking in Egypte. Maar Abram hoeft zich over zichzelf geen 
zorgen te maken: “Wat jou betreft: jij zult in vrede met je voorouders worden 
verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden.” (Genesis 15: 15)  
Het is een beetje jammer dat in onze nieuwste vertaling een paar waardevolle 
woorden zijn weg vertaald. Ik wend me daarom maar even tot de 
Statenvertaling.  
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Daar staat het volgende: 
“En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede; gij zult in goede ouderdom 
begraven worden.” 
 
Die klassieke uitdrukking: ‘tot de vaderen verzameld worden’ komt heel vaak 
voor in het Oude Testament. In sommige commentaren staat daarbij, dat het 
een eufemisme is voor ‘sterven’, maar ik vind het wel een mooie uitdrukking. 
Het geeft evenwel niet aan, wat dat precies inhoudt: ‘tot je vaderen verzameld 
worden’. Misschien is het niet veel meer dan: net als je voorvaderen 
terugkeren tot het stof waar je uit genomen bent. 
Als Abram (die inmiddels Abraham heet) op enig moment overlijdt, staat er: 
“Hij werd tot zijn volkeren verzameld.”(Genesis 25: 8) 
 
Wie overlijdt, wordt volgens het Oude Testament opgenomen in het dodenrijk. 
En daar gebeurt verder niets; je bent gewoon dood. De profeet Jesaja is op 
enig moment bang om te vroeg dood te gaan. En hij schrijft dan de volgende 
poëtische woorden daarover: 
 
“Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan, 
de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk. 
Ik dacht: Ik zal de HEER niet meer zien 
in het land der levenden, 
of ooit nog een mens aanschouwen 
daar waar alles zijn einde vindt.” 
(Jesaja 38: 10 een 11) 
 
In dat dodenrijk zie je de Heer niet meer, je ziet geen enkel 
mens meer (ook je voorvaderen niet, denk ik er dan maar 
bij), en alles vindt daar zijn einde – je hele leven. 
 
Wie het Van Weel Bethesda Ziekenhuis wel eens bezocht heeft, weet dat er 
naast de receptiebalie een Bijbeltekst staat. De vindplaats staat erbij: 
“En nu, wat verwacht ik, o HEERE? Mijn hoop, die is op U.” (Psalm 39: 8) 
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In deze psalm zegt de 
dichter nog iets 
anders: 
“U maakte mijn 
dagen een 
handbreed lang, 
mijn levensduur is 
niets in uw ogen, 
niet meer dan lucht is 
het bestaan van een 
mens.” 
(Psalm 39: 6) 
De dichter heeft het 

alleen maar over zijn verblijfsduur op aarde. Hij meldt niets over zijn 
verwachting over wat er na zijn dood met hem gebeuren zal. 
 
Sjeool 

Het dodenrijk dat hierboven 
al genoemd is, heet in het 
Hebreeuws de ‘sjeool’. Dat 
woord komt wel 39 keer in 
het Oude Testament voor. 
En het is voor ons misschien 
niet zo goed te begrijpen, 
maar het interesseerde de 
Oudtestamentische gelovige 
helemaal niet wat die sjeool, 
dat dodenrijk nou precies 
inhoudt. 
Ook vandaag de dag nog kun 

je Joodse gelovigen aan het lachen krijgen als je over het leven na de dood 
begint. Ik heb ooit een serie leerhuizen gevolgd bij een rabbi, Tzvi Marx 
geheten. En die vond de vraag of je na je dood naar de hel of naar de hemel 
gaat, eigenlijk onbijbels. Het gaat om het hier en nu. Híer moet je je talenten 
en gaven besteden aan Gods wereld, zijn mensen, zijn schepping. 
Dood gaan we allemaal een keer, maar wat er daarna is, vinden 
Oudtestamentische én hedendaagse joodse gelovigen niet van belang. In het 
dodenrijk zoals in het Oude Testament is beschreven, komen gelovigen én 

ongelovigen terecht, rechtvaardigen én onrechtvaardigen; zonder onderscheid. 
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In de Oude Berijming van de Psalmen staat een dichtregel die aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaat: 
“In ’t stille graf zingt niemand ’s Heeren lof”. (Psalm 115: 9, Oude Berijming).  
De dichter legt de verantwoordelijkheid om de lof van de Allerhoogste te 
zingen bij de levenden; de doden zingen toch niet meer. Dat is natuurlijk 
volstrekt anders dan wij gewend zijn te denken. Wij hebben het over een 
eeuwigheid waarin engelen en mensen samen Gods lof zingen. Maar in het 
Oude Testament is daar geen spoor van te ontdekken. Het toch al niet zo 
optimistische Bijbelboek Prediker zegt het nog maar eens duidelijk: 
“De doden weten niets.” (Prediker 9: 5) 
 
De panelen gaan in de loop van de tijd toch een beetje schuiven. Onder invloed 
van buitenlandse religieuze tradities komt er een soort tweedeling in het 
dodenrijk. Het is de permanente verblijfplaats voor de onrechtvaardigen, en 
een tijdelijke verblijfplaats voor de rechtvaardigen. 
Dat staat nergens in de Bijbel, maar dat blijkt uit bijvoorbeeld Joodse 
commentaren op het Oude Testament, zoals de Talmoed. De 
onrechtvaardigen komen nooit uit dat dodenrijk; die blijven ‘gewoon dood’.  
De rechtvaardigen daarentegen zullen uit dat dodenrijk verlost worden, als de 
Messias is verschenen. 
 
 

Gehenna, Dal van Hinnom 

Opeens is er in het Nieuwe Testament een nieuwe 
aanduiding voor het dodenrijk, en dan in het bijzonder 
het dodenrijk voor zondaren, onrechtvaardigen, 

misdadigers enz. Die naam luidt: het ‘Gehenna’ of het ‘Dal van Hinnom’.  
Dat dal ligt in het Zuid-Oosten van Jeruzalem, en was eigendom van een familie 
die Hinnom heette. In dat dal zijn de wreedste verschrikkelijkheden 
gepasseerd – echt verschrikkelijk. 
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Al in de tijd van de koningen werden er wrede praktijken beoefend. Koning 
Achaz bracht offers in het Hinnomdal, 
“en verbrandde hij zijn zonen als offer volgens het gruwelijke gebruik van de 
volken die de HEER voor de Israëlieten had verdreven.”(2 Kronieken 28: 3). 
Ook de profeet Jeremia vertelt over de gruweldaden in dat dal: 
 
“Ze hebben (…) in het Hinnomdal offerplaatsen voor Baäl gebouwd om er hun 
zonen en dochters aan Moloch te offeren.” (Jeremia 32: 35) 
Als er in het Nieuwe Testament verwezen wordt naar het Gehenna of het Dal 
van Hinnom, dan verwijst dat dus naar plaatsen waar grote gruwelijkheden 
geschiedden. Als Jezus deze naam noemt, is het een plaats waar mensen voor 
straf naar toe gebracht zullen worden. Dat oordeel wordt maar zelden 
(eigenlijk nooit) in verband gebracht met het leven na de dood. Ook in je 
huidige leven kun je gestraft worden voor je daden. Daarbij moet je wel voor 
ogen houden, dat wie gestraft wordt in het Gehenna, dat waarschijnlijk niet 
zal overleven. Wie verbrand wordt, sterft. Met andere woorden: veroordeling 
naar het Gehenna vindt niet na de dood, maar daarvoor plaats. 
Zo althans spreekt het Nieuwe Testament erover. 
 
Ik wil een volgende keer nader ingaan op het Nieuwe Testament, want daarin 
breken Paulus en de schrijver van de Hebreeënbrief vrij radicaal met de 
opvattingen uit het Oude Testament. Tot dan! 
 
Ds. Jan de Visser 
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Het verpleeghuis (1)    
 
Het is stil in het verpleeghuis…..heel stil. 
Mijn man en ik zijn op bezoek bij mijn zus. Eigenlijk hadden we niet op bezoek 
mogen komen, want het norovirus heerst weer eens en de verzorgsters zien 
liever geen bezoek. Ze hebben het veel te druk. 
Nou aan ons hebben ze niks te doen. We zetten zelf koffie in het kamertje van 
m’n zus.  
Het virus is bij haar alweer aan het overgaan en de misselijkheid en het 
overgeven op z’n retour. Het virus is heel besmettelijk en op heel de afdeling 
is overgeven de hele dag aan de orde. 
Geen bezoek dus of liever “op eigen risico”. Oké dachten wij, dan gaan we toch 
maar naar Gorinchem. Mijn zus mag al dagen niet van haar kamer af. Ze zit 
opgesloten, zo erg. Er wordt niet gegeten, op dit moment, in de gezamenlijke 
huiskamer. Dat betekent ook niet naar de fysiotherapie, geen schildercursus, 
geen knutselmiddag en dus ook niet in haar elektrische rolstoel naar buiten. 
Iedereen moet op zijn of haar kamer blijven. Ze voelt zich verschrikkelijk 
eenzaam en verlaten. De verzorgsters kijken, ingepakt in plastic, af en toe door 
de deur….. of alles oké is?! 
Nou nee, ze voelt zich niet goed; hier pijn, daar pijn. Tja, je zit niet voor niets 
in een verpleeghuis. Door ons bezoek veert ze even op.  
Op eigen risico. “Zijn jullie niet bang om ziek te worden?” vraagt ze. “Nou nee, 
en anders hebben we pech gehad,” zeg ik. Ik zet koffie terwijl we bijpraten en 
langzaam komt ze wat bij. Ze vertelt bezig te zijn euthanasie voor te bereiden 
samen met de dokter.  
“Dat is nog niet zo eenvoudig, daar komt heel wat bij kijken.” Ik probeer met 
wat andere praat haar wat vrolijker te stemmen. Het lukt maar ten dele.  
Ach ja, ze moet het ook kwijt en de kinderen willen niet over dit onderwerp 
praten. “Dat is toch helemaal niet aan de orde ma; hou eens even op.” Ik kijk 
voor me uit en denk: “Is dit nou uitzichtloos lijden?” Na een uur is ze moe en 
vertrekken we weer. Stilletjes rijden we in een uur weer terug naar 
Ooltgensplaat.  
“Toch was ze heel blij dat we er waren,” zeg ik tegen mijn man. “Inderdaad, en 
daar doe je het ook voor,” antwoordt hij.  
 
Loes Olij  
februari 2024 
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                                                                        Ik wandel alleen in de tuin 
                            als de dauw nog ligt op de  
                                         blaad’ren. 
                               En dan hoor ‘k zijn stem 
                                   als ik wacht op Hem  
                                   mijn ziel voelt Jezus  
                                         naad’ren. 
       refrein: 
       Zo ontmoet Hij mij en 
       begroet Hij mij en Hij  
       noemt mij teder zijn kind 
       O hoe goed en puur is 
       dit stille uur, waarin ik 
       Hem steeds weer vind. 
 
                            Hij spreekt en de klank van 
                             Zijn stem doet de vogels 
                                  ademloos luist’ren 
                              en de harmonie van die 
                              melodie blijf ‘k in mijn  
                                  hart beluist’ren. 
        refrein 
                            ‘k Wil blijven bij Hem in de tuin 
                             ook wanneer de avond zal vallen 
                             maar Hij toont mij aan dat ik  
                             heen moet gaan naar ’t leed van  
                                       duizend tallen. 
 
        refrein 
 

 

                   Lied van de Cantorij 
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   Agenda 

Datum Activiteit  Locatie Aanvang 

  4 april Breicafé Jeugdruimte  13.30 uur  

18 april Breicafé Jeugdruimte 13.30 uur 

  1 mei Koffie met noten Jeugdruimte 10.00 uur 

 
 
Koffie met……...  noten  
 
Als de nieuwe Verbinding uitkomt, hebben we ons tweede samenzijn in de 
veertigdagentijd op woensdag 20 maart. Het thema is “De opgang naar 
Jeruzalem”. 
 
De volgende bijeenkomsten hebben we ook al gepland, namelijk woensdag  
1 mei en woensdag 5 juni.  
De thema’s zullen in de wekelijkse nieuwsbrief bekend gemaakt worden. 
 
De afgelopen keren kunnen we ons verheugen op steeds nieuwe gezichten, 
die het samenzijn en het samen zingen als heel prettig en waardevol ervaren. 
 
We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Exoduskerk, ingang via de 
achterkant.  
De ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur.  
We hopen u en misschien nieuwe leden te ontmoeten. 
 
Wilt u vervoer, neem dan contact op met Margot 0187-485529. 
 
Emmy Lingen en Margot van de Wiel 
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Van de diaconie 
 

De opbrengsten van de collecten in de maanden december 2023 en  
januari 2024 waren: 
                    

Datum Doel Bedrag 

03-12  KIA, kinderen Oeganda  €    231,25 

03-12  Avondmaalcollecte voor Voedselbank €    101,60 

10-12  KIA, kinderen Myanmar €    278,70 

17-12  KIA, binnenlands diaconaat €    179,25 

24-12  Kinderen en jongeren in Nederland €    385,55 

25-12  Voedselbank Goeree-Overflakkee €    348,50 

31-12  Stichting Kairos €    186,40 

07-01  Plaatselijk diaconaat €    231,40 

14-01  Binnenlands diaconaat €    236,70 

21-01  Stichting CTIW €    204,70 

28-01  PKN, Jonge Generaties €    270,00 

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de 
kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen 
overschrijvingen.  
Verder mochten wij in december 2023 en januari 2024 nog giften ontvangen 
van € 10,00, € 12,50, €12,50, € 20,00, € 20,00, € 25,00 en € 50,00. 
 
Ook is het mooie bedrag van € 194,65 van de opbrengst van de 
seniorenmiddagen 2023 overgemaakt naar de Voedselbank G-O. 
 
Tenslotte is ter afdekking van de onkosten van de kerstmiddag voor de 
senioren nog € 181,50 ontvangen aan collectegelden en giften. 
 
Hartelijk dank daarvoor. 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie, 
Hans Meijer 
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Herinnering Actie Kerkbalans 2024 
 
Geeft u voor de kerk van morgen? 
 
Afgelopen januari vroegen we u, met de jaarlijkse Actie Kerkbalans (AKB), om 
een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Helaas 
hebben we van een aantal leden nog geen toezegging ontvangen voor een 
bijdrage. Een groot aantal uitnodigingen zijn per mail verzonden. Mogelijk dat 
deze uitnodiging in de spam-box terecht is gekomen. Gelieve uw spam-box te 
controleren. Het kan natuurlijk ook zijn dat uw e-mailadres is gewijzigd. 
 
Geven kan nog steeds ook al heeft u de uitnodigingsmail of -brief niet 
ontvangen!  
We hopen van harte dat u alsnog een toezegging wilt doen.  
Dit kan met het toezeggingsformulier op de website van onze kerk: 
https://www.exoduskerk.nl/formulier_akb_2024 
 
Heeft u vragen met betrekking tot de Actie Kerkbalans dan kunt u deze stellen, 
per mail naar: kerkbalans@exoduskerk.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
AKB commissie  
 
Gert van Es | Kerkrentmeester – bijdrage administrator 
Exoduskerk |Dorpsweg 97a  | 3245  VB | Sommelsdijk |  
T  0187 652135 |  06 51 238 104 | gert.vanes@exoduskerk365.nl   
 
 

 

mailto:gert.vanes@exoduskerk365.nl
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Toelichting bij de collecten 
 
28 maart 2024 Veldwerker 
Wat ooit gestart is als hulp voor jongeren met een verslaving, is nu veel breder. 
Er zijn jongeren en jongvolwassenen die geen eigen huis hebben en van de ene 
naar de andere plek zwerven. Daarbij speelt een flink aantal verschillende 
problemen. Doordat ze geen postadres hebben, krijgen ze geen uitkering, 
hebben ze geen zorgverzekering en zijn ze vaak onbereikbaar voor instanties. 
Onze jongerencoaches gaan mee naar de gemeente, zoeken mee naar 
woonruimte en helpen met het regelen van dingen die nodig zijn om te werken 
aan een toekomstperspectief. 
 
31 maart Werelddiaconaat Colombia Pasen  
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische 
kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen 
omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, 
onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren 
opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. 
 
7 april Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg 
De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale 
werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door 
tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg 
verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig 
zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt. 
De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de IZB, in samenwerking met 
300 diaconieën en met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige 
Nederlandse Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de Herberg door veel meer 
diaconieën gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland. 
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14 april Project Rwanda  
Rusizi ligt in het westen van Rwanda. Het is een gebied met veel 
landbouwgrond en enkele kleine steden. Veel gezinnen hebben de grootste 
moeite om rond te komen. Met name jonge kinderen zijn daardoor erg 
kwetsbaar. Ze eten te weinig of te weinig gevarieerd. Veel kinderen gaan niet 
naar school. Jongeren hebben geen perspectief en trekken weg uit het gebied. 
Ze vestigen zich in de steden maar hebben door hun lage opleiding geen kans 
op werk. Doordat kinderen zonder ouders opgroeiden, zijn ze weinig ingelicht 
over hiv en aids. Daardoor ontstond een hiv/aids epidemie, waardoor nog 
meer kinderen opgroeien zonder enige vorm van begeleiding. 
 
ZELFHULPGROEPEN 
Red een Kind zet samen met partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise 
(AEE) zelfhulpgroepen op, waarin ouders leren hun omstandigheden zelf en 
samen te verbeteren. De impact van deze werkwijze is groot. Het hele dorp 
wordt hierbij betrokken. Jongeren leren in zes maanden een beroep, zodat zij 
weer kans maken op de arbeidsmarkt. 
 
In gemiddeld zeven jaar zijn duizenden gezinnen blijvend in staat om voor een 
eigen inkomen te zorgen. Hun zelfvertrouwen groeit. Bovendien wordt 
gaandeweg gewerkt aan het herstel van het onderlinge vertrouwen, dat na de 
genocide in 1994 ernstig was beschadigd. Langzaam maar zeker wordt de 
opbrengst van het land vergroot en komt er meer inkomen, waardoor 
kinderen weer naar school kunnen. Zo bloeien kinderen en gezinnen op en 
krijgen hele dorpen in Rusizi weer toekomstperspectief! 
 
 
21 april Plaatselijk Diaconaat 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze 
eigen gemeente, zoals seniorenmiddag in de zomer en kerstviering. 
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28 april Diaconaal Quotum 
Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze 
collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. De 
inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, 
zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en 
oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende 
activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en 
fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Voor 2024 is het bedrag dat 
wij als gemeente afdragen € 601,61. 
 
5 mei Noodhulp Oekraine Kerk in Actie  
Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat wil Kerk in Actie 
bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met 
Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Kinderen 
krijgen een veilige plek om te spelen, psychosociale hulp om mentaal gezond 
te blijven en Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
zodat ze toch eten op tafel hebben. 
 
Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen 
en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie 
helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat 
kinderen kunnen blijven leren. 
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Leesrooster 
 

Maart
24 Marcus 11,1-11 

25 Psalm 2 

26 Psalm 40 

27 Marcus 14,1-11 

28 Marcus 14,12-31 

29 Marcus 14,32–15,47 

30 Jeremia 33,1-11 

31 Marcus 16,1-8 

April  

1 Marcus 16,9-20 

2 Jeremia 33,12-18 

3 Jeremia 33,19-26 

4 Deuteronomium 1,1-18 

5 Deuteronomium 1,19-33 

6 Deuteronomium 1,34–2,1 

7 Deuteronomium 2,2-15 

8 Deuteronomium 2,16-25 

9 Deuteronomium 2,26-37 

10 1 Johannes 1,1-7 

11 1 Johannes 1,8–2,2 

12 1 Johannes 2,3-11 

13 1 Johannes 2,12-17 

14 Micha 4,1-8 

15 Psalm 4 

16 1 Johannes 2,18-27 

17 1 Johannes 2,27–3,8 

18 1 Johannes 3,9-17 

19 Psalm 33 

20 Johannes 10,1-10 

21 Johannes 10,11-18 

22 Psalm 65 

23 Deuteronomium 3,1-17 

24 Deuteronomium 3,18-29 

25 Deuteronomium 4,1-9 

26 Deuteronomium 4,10-20 

27 Psalm 22,1-22 

28 Psalm 22,23-32 

29 Deuteronomium 4,21-31 

30 Deuteronomium 4,32-40 

Mei  

1 Psalm 107,1-9 

2 Psalm 107,10-22 

3 Psalm 107,23-32 

4 Psalm 107,33-43 

5 1 Johannes 4,1-10 
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Colofon  
  Administratie 

Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
0187-651464 

Predikant 
Ds. Jan de Visser  
Berkenhof 10 
3241 BA Middelharnis 
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl 
Tel.:  06-46201149 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m maandag 22 april 2024 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht 
voor wijziging van de kopij. Wij 
vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 61e jaargang, nummer 3, 
maart – april - mei 2024 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
mailto:jdevisser@exoduskerk.nl
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           VROLIJK PASEN 


