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Kerkdiensten 

 

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: 
www.exoduskerk.nl 

Zondag  
30 november 
10 uur 

Ds. Ank Verhoeven, ‘s Gravenzande 
1e coll.: Advent- kinderen in Rwanda 
2e coll.: voor de kerk 

1e Advent  

Zondag  
 7 december 
10 uur              

De heer W.A. den Hertog, Dirksland  
1e coll.: Thuiszorg Libanon 
2e coll.: voor de kerk 

2e Advent  

Zondag  
14 december 
10 uur 

Ds. Ank Verhoeven, ‘s Gravenzande  
1e coll.: Kinderen in India  
2e coll.: voor de kerk 

3e Advent  

Zondag  
21 december 
10 uur 

Ds. Mevrouw C. Melissant,  
Boven-Hardinxveld  
1e coll.: Jonge generaties 
2e coll.: voor de kerk 

4e Advent  

Woensdag  
24 december  
21 uur  

De heer C. van Dorp, Laren  
1e coll.: Kinderen in de knel  
2e coll.: voor de kerk 

Kerstnacht- 
dienst 
mmv cantorij   

Donderdag  
25 december  
10 uur  

De heer Leo Markwat, Battenoord 
1e coll.: Kinderen in de knel  
2e coll.: voor de kerk 

1e Kerstdag  

Zondag  
28 december  
10 uur  

Marloes en Sietske  
1e coll.: Cherity Re-Use  
2e coll.: voor de kerk 

Top 2000 dienst 

Woensdag  
31 december 
19 uur  

Mevr. B. de Waal, Roosendaal  
1e coll.: onbekend  
2e coll.: onbekend  

Oudejaarsdienst 
in Emmaüskerk  

Zondag  
4 januari  
10.00 uur  

Ds. M. van der Veer, Zierikzee  
1e coll.: Plaatselijk diaconaat  
2e coll.: voor de kerk  

 

Zondag  
11 januari 
10.00 uur 

Mevr. Marloes Luijendijk, Oude Tonge 
1e coll.: Noodhulp Oekraïne  
2e coll.: voor de kerk  

 

Zondag  
18 januari  
10.00 uur 

Ds. Jan de Visser, Berkenwoude   
1e coll.: Missionair werk Nederland  
2e coll.: voor de kerk   

Schrift & Tafel  
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Adventskalender  
 
De tijd vóór de geboorte van Jezus wordt Advent genoemd, dat van het Latijnse 
woord adventus komt, dat komst betekent. Wachten op iemand of iets kan 
vervelend zijn. Als je lang in de wachtkamer van een tandarts op je beurt moet 
wachten, is dat niet écht leuk. Wacht je echter op Schiphol op de komst van je 
vriend of vriendin die je maanden niet gezien hebt, dan is dat spannend en 
hoopvol. Om het wachten op Kerstfeest in de koude en donkere wintertijd 
aangenaam te maken is er in de 19e eeuw in Duitsland en Oostenrijk de traditie 
van de “levende Adventskalender” ontstaan.   
De Adventskalender start op 1 december en eindigt op Kerstavond. De traditie 
is gebaseerd op de gewoonte om in de Adventstijd elke dag met krijt een kleine 
tekening of een streepje op de houten voordeur te maken zodat je kon zien 

hoeveel dagen er nog af te 
tellen waren tot Kerst. Na het 
zetten van een streepje op de 
deur ’s avonds gingen buren 
en vrienden bij elkaar op 
bezoek om wat te drinken en 
met elkaar te zingen en 
verhalen te vertellen. Met een 
“levende Adventskalender” 
willen we als Emmaüs,- en 
Exoduskerk die traditie nieuw 
leven inblazen! Elke ochtend, 
middag of avond gaat er in de 
Adventsperiode een deur 
open ergens op ons eiland. 
Een persoon of instelling is 
gastvrouw of gastheer en 
houdt open huis. Als teken 
van verbondenheid met 
elkaar, in afwachting van het 
Kerstfeest. Een lantaarn 

dragen we elke dag van adres naar adres mee en die steken we op elk adres 
aan. Om zo het licht door te geven. Dat is met elkaar “in blijde verwachting” 
zijn! 
Heleen van der Meijden   
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Aandacht voor…. 
 

Jarigen 
29 november wordt mevrouw W. Blok - Berghoeff (Wil)  
89 jaar. Haar adres is: Sperwer 547 3245VP Sommelsdijk. 
3 december wordt de heer J. van Etten 83 jaar. Hij woont De Klaver 33, 
3245 XT Sommelsdijk 
3 december wordt de heer J. van Gurp 88 jaar. Hij woont Zeedijk 11,  
3243 LG Stad aan ’t Haringvliet. 
5 december wordt mevrouw J.M. Spek-Vollmer (Margreeth) 82 jaar.  
Zij woont Vroonweg 5 3247 CG Dirksland. 
14 december wordt mevrouw H. Stekelenburg-Westdijk 96 jaar.  
Zij woont Sperwer 321, 3245 VP Sommelsdijk. 
19 december wordt mevrouw T.M. Zoon-Vis 102 jaar. Zij woont Sperwer 39 
3245 VP Sommelsdijk. 
26 december wordt de heer C. van den Ouden (Cor) 87 jaar.  
Hij woont Antoon Coolenstraat 54, 3245 MC Sommelsdijk. 
 27 december wordt mevrouw G. Andries-Hibma (Geertje) 81jaar.  
Zij woont Sperwer 271 Kamer 529 Afd.B2 3245VP Sommelsdijk. 
6 januari 2026 wordt mevrouw L.C.J.Olij-van der Wekke  (Loes) 83 jaar.  
Zij woont Steigerdijk 11 81, 3257 LP Ooltgensplaat.  
 
Huwelijksjubileum 
De heer en mevrouw P. van Oostenbrugge  - J.L. Appel zijn op 11 december 45 jaar 
getrouwd. Zij wonen Leeuwerikstraat 1, 3245VG Sommelsdijk. 
De heer en mevrouw J. W. de Bree – H.A. Bethlehem (Jan en Hetty) zijn op  
17 december 55 jaar getrouwd. Hun adres is: Oosthavendijk 18 E, 
3241LK Middelharnis. 
De heer en mevrouw J.A.M. Kool – E.P. Verolme zijn op 18 december 55 jaar 
getrouwd. Zij wonen aan het Anna Bijnspad 24, 324DP  Middelharnis. 
De heer en mevrouw T. C. de Knegt – C. Mostert zijn op 18 december 66 jaar 
getrouwd. Hun adres is: Eisenhouwerlaan 1-50, 3255VA Oude Tonge. 
De heer en mevrouw R. Albrechts – M.C. Koppenaal zijn op 19 december   
45 jaar getrouwd. Hun adres is: Stationsweg 19, 3247BW Dirksland. 
De heer en mevrouw P. van Beveren – H.R. Visser (Paul en Riekje) zijn op 
20 december 40 jaar getrouwd. Zij wonen aan de Ring 117, 3247 BN Dirksland. 
De heer en mevrouw Verheij – P.H.A. Por zijn op 24 december  
50 jaar getrouwd. Zij wonen Voorstraat 20, 3257BD  Ooltgensplaat. 
 
Elly Terlouw Tel: 0618211707 E-mail: ellyterlouw4@gmail.com 

mailto:ellyterlouw4@gmail.com
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Die Kerst van 1945 
 
Die bijzondere Kerst is heel lang geleden, bijna 80 jaar en ik 
was drie. Het is de allereerste Kerst die ik me herinner. Dat 
kun je nooit meer weten, zult u zeggen, dat zal wel verteld 
zijn. Laat maar kletsen, denk ik dan, want het heeft diepe 
indruk op me gemaakt en dat kwam door de sfeer. Als je als 
driejarige voor ’t eerst Kerst meemaakt, is alles nieuw en wonderschoon. 
We waren bij mijn opa en oma die in een klein huisje woonden langs de 
spoorlijn. Elk uur trilde alles in dat huisje, want dan ging er een trein voorbij. 
Geen elektrische, maar een aantal wagons met zo’n grote stoomlocomotief 
ervoor. Dat was op zich niets bijzonders, maar in ’t kleine kerstboompje hingen 
de zilveren en gekleurde ballen ook te trillen en ’t zilveren klokje bengelde in 
mijn beleving zo heen en weer dat je ’t echts hoorde klingelen. O,o, wat zag 
dat boompje er prachtig uit. Ik had ’t maar steeds over een ‘sprookjesboom’. 
Van engelen had ik nog nooit gehoord en ook de kerstman kende ik niet. Nee, 
bovenin hing een fee en iets lager een kabouter! Een tovervogel met gekleurde 
veertjes zat op een takje en er hing net daaronder een zilveren kerkje. Oma 
had hier en daar wat watten gestopt. Ze zei dat het sneeuw was. Onder het 
boompje had ze dennenappeltjes gelegd. Ik kwam er niet op uitgekeken. Door 
de oorlog had ik geen vader meer en ik heb nauwelijks herinneringen aan hem. 
Mijn moeder woonde met haar twee (oorlogs)kinderen bij mijn opa en oma in. 
Veel mensen woonden toen bij elkaar. Toen werd het kerstavond en kwam het 
mooiste. Ik werd op de grond gezet, plat op mijn billen en ik mocht niet meer 
lopen alleen maar kijken! Nou er was genoeg te zien. Opa deed met een lucifer 
de kaarsjes aan in de zilverkleurige houdertjes. Er stond een emmer met een 
dweil naast het dressoir. Later, veel later, begreep ik pas waar dat voor was. Ik 
moest omhoogkijken, want het kerstboompje stond zo hoog op ’t dressoir. Ik 
kreeg er nekpijn van, maar het was zo mooi, zo mooi! Die vlammetjes en dat 
bewegende licht. Je moest er wel naar kijken. De grote mensen hadden het 
over de oorlog en dat ze nu toch weer een boompje hadden Ik begreep ’t niet 
zo, al dat gepraat over oorlog en vrede. De stemmen klonken zachter; ik werd 
soezerig. Plotseling begon mijn opa te zingen ….er is een kindeke geboren op 
aard…. De anderen herhaalden die zin. Ik had mijn opa nog nooit horen zingen. 
Zo’n zware stem, ik hoor ’t nog. Mijn moeder zong altijd liedjes, maar dat klonk 
heel anders. Na het liedje nam hij mij op schoot en vertelde hij op kinderlijke 
wijze van de stal en het kindje Jezus. Je realiseert je later dat hij heel gelukkig 
moet zijn geweest met zijn eerste kleinkind op schoot. Een bijzondere Kerst en 
ik denk er elk jaar aan terug.  
Loes Olij   
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In Memoriam (1) 
 
 

      
     
     Corrie van Dam - de Vente 

        
  
 *2 januari 1941   † 3 november 2025 
 
 

 
 
Op maandag 3 november jl. is heengegaan Cornelia Jacoba Corrie van Dam 
– de Vente, in de leeftijd van 84 jaar. 
 
Echtgenote van Jaap van Dam, ‘ma’ en schoonmoeder van Hans en Angela.    
 
Jaap heeft voor Corrie gezorgd tot ze verhuisde naar Nieuw Rijsenburgh, waar 
ze enkele jaren gewoond heeft en waar Jaap haar trouw bezocht.  
 
Boven de kaart staat de trouwtekst van Jaap en Corrie uit Openbaring 21:5A: 
“Zie, Ik maak alle dingen nieuw”.  
 
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op maandag 10 november in onze 
kerk.  
 
Het adres van Jaap is: Helicoptèreplein 18, 3244 AG Nieuwe Tonge. 
 
We wensen Jaap, Hans en Angela kracht en troost toe, van God en van mensen. 
 
Joëlle Kooman  
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In Memoriam (2)  
         

     Ali van der Linde-Hanse 
 
 
 *11 april 1930   †9 november 2025 
 

Tijdens je hele lange leven, 
Altijd sterk en strijdbaar gebleven. 

Een fier Zeeuws hart klopt niet meer, 
Liefdevol zullen we herdenken,  

keer op keer, 
Met veel verdriet moeten we je laten gaan, 

en rest een lege stoel bij het raam 
 
 
 
 

Op zondag 9 november is Aaltje Willemina Ali van der Linde-Hanse 
overleden, in de leeftijd van 95 jaar. 
 
Ze was sinds 4 september 2013 weduwe van Han van der Linde en woonde in 
Oude-Tonge, waar ook de meeste van haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen wonen. Zij hebben hun moeder en oma trouw omringd en 
voor haar gezorgd. Hoewel ze de laatste tijd brozer werd, kwam haar 
overlijden toch nog onverwacht.  
Op de kaart staat behalve bovenstaand gedichtje ook: ‘Het komt zoals het 
komt’, een uitspraak die de Zeeuws nuchterheid die Ali van der Linde 
kenmerkte, goed weergeeft. 
 
Boven de kaart staat ‘Veilig in Jezus’ armen’, net als 12 jaar geleden op de kaart 
met het bericht van overlijden van haar man stond.  
De afscheidsdienst heeft zaterdag 15 november plaatsgevonden in onze kerk.  
We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost en liefde toe, van 
God en van mensen, nu zij hun lieve, zorgzame en geïnteresseerde moeder, 
oma en ‘ouwe oma’ moeten missen.  
 
Joëlle Kooman    
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Seniorenbijeenkomst “On Tour” 27 oktober 2025 
 

 

Deze laatste maandag 
van oktober werd een 
heel bijzondere bij-
eenkomst, omdat we 
niet op onze 
gebruikelijke locatie 
terecht konden vanwege 
de voorbereidingen voor 
de ontmoetingsdagen.  
Bert had vanmiddag de 
leiding en hij noemde 
deze middag “senioren 
on tour”.  

We werden dan ook dit keer verwacht in de personeelsruimte van de 
kringloopwinkel van “Goed voor Goed” waar het gebruikelijke kopje koffie aan 
22 senioren werd uitgedeeld. Bert opende met de mededeling dat op deze 
locatie drie organisaties hun activiteiten op sociaal maatschappelijk terrein 
uitvoeren. Na een rondleiding door winkel en magazijn gingen we vervolgens 
een kijkje nemen bij Cherity Re-use en brachten we ook nog een bezoek aan 
de aangrenzende Voedselbank. Bert verwachtte dat we om half vijf weer bij 
ons beginpunt terug zouden zijn. 
Over de kringloopwinkel hoeven we 
niet veel te vertellen. Dit is een 
fenomeen dat niet meer weg te 
denken is. Toch moet je er geweest 
zijn om te zien hoe mooi de, wel is 
waar gebruikte spullen, netjes staan 
opgesteld, kleding – meubels – 
speelgoed enz. In deze tijd van 
verspilling, zou je daar eerst eens 
moeten gaan kijken. Na de 
kringloopwinkel werd het gedeelte 
van Cherity Re-use uitgelegd.  
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Op en rond Goeree-Overflakkee leven mensen die onvoldoende financiële 
mogelijkheden hebben om zichzelf en hun kinderen te kleden, te voeden en/of 
nieuwe spullen aan te schaffen. Er zijn allerlei omstandigheden waardoor het 
soms even tegen zit. Een beetje ondersteuning kan dan het verschil maken. Als 
je even helemaal geen geld hebt, dan is daar de afdeling van Cherity Re-use. 
Hier kun je gratis spullen halen die je echt nodig hebt bijvoorbeeld tandpasta, 
shampoo, maandverband, schoonmaakspullen. Ook baby- en mamaspullen en 
er is een kleine dierenvoedselbank. Er wordt veel gesponsord en ook kleine 
beetjes helpen.  
Tenslotte belandden we in de Voedselbank. Er staan grote kratten met 
houdbare producten keurig op datum opgestapeld en heel veel vrieskasten!  
Het ziet er zo keurig uit. We zijn allemaal diep onder de indruk als we terug zijn 
in de personeelsruimte. Bert bedankte iedereen en eindigde met een leuk 
gedicht: 
 

De Kringloop 
Mijn vriendin is dol op Kringloop 

Van wat al oud is en gebruikt 
Van dingen met slijtageplekken 
En wat een beetje muffig ruikt 
Ze snuffelt als een speurhond 

Door loodsen vol met zooi 
Ze noemt het spullen met ervaring 

En dat vindt ze mooi 
Maar ik zal er niet over klagen 

Haar voorliefde voor meuk 
Mijn vriendin is dol op Kringloop 
En daarom vindt ze mij zo leuk 

 

Loes Olij  
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Tussenstand AKB-november 2025 

De tussenstand van de toezeggingen voor de Kerkbalans 2025 staat nu op  
€ 99.525,00. 

Op ongeveer 75% van de uitnodigingen is op dit moment positief gereageerd. 
Om precies te zijn hebben op dit moment 356 van de in totaal 475 verzonden 
uitnodigingsbrieven en e-mails geresulteerd in een toezegging. Dit betekent 
dat 25% (119 uitgenodigden) nog niet heeft gereageerd! Hiervoor kunnen 
natuurlijk uiteenlopende redenen voor zijn. Giften voor de actie Kerkbalans 
zijn uiteraard een vrijwillige bijdrage en we zijn dankbaar voor iedere gift. Het 
belangrijkste is dat iedereen zo mogelijk, naar draagkracht, een bijdrage geeft 
om te laten zien dat u geeft om de kerk. Uw financiële bijdrage is onmisbaar! 
Op jaarbasis is een bedrag van €110.000,- aan AKB-inkomsten nodig. Het moet 
toch mogelijk zijn om met z’n allen dit bedrag te kunnen opbrengen? 

Bent u één van die 119?? U kunt nog steeds een toezegging doen door het 
toezeggingsformulier op de website van onze kerk in te vullen: 
https://www.exoduskerk.nl/formulier_akb_2025 
Of maak uw bijdrage over op NL92 RABO 0373 7251 40 t.n.v. CvK Herv. Gem. 
Middelharnis-Sommelsdijk Exodus o.v.v. Kerkbalans 2025 + uw naam en adres. 
  
 

Actie Kerkbalans 2026 komt eraan  
 
Op 10 januari gaat Actie Kerkbalans 2026 van start. Het overkoepelende thema 
is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We staan daarbij dit 
jaar vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die er, van 
dichtbij of met wat meer afstand, bij betrokken zijn. Tijdens de Actie krijgen 
alle leden van onze Exodus Gemeente een brief met het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2026 weer op u mogen 
rekenen!  
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Wat betekent kerk zijn voor u? 
Voor de één is dit samen de liturgie vieren en luisteren naar Gods Woord. Voor 
de ander is dit dienstbaar zijn en naar elkaar omzien. Voor iedereen is het dus 
anders, maar over één ding zijn we het allemaal eens: de kerk doet ertoe. 

De kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten van ons leven. Ook daarom 
vinden we het waardevol om haar in stand te houden, maar kerk-zijn kost geld. 
Hiervoor zijn we financieel afhankelijk van onze leden en organiseren we ieder 
jaar Actie Kerkbalans. 

Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële actie voor onze kerk. Met uw 
steun kunnen we erediensten houden, pastorale zorg verlenen, omzien naar 
elkaar en onze kerkelijke gebouwen openhouden. Kortom, hiermee kunnen 
we de jaarlijkse vaste lasten van onze kerk dragen. 

Alleen met uw bijdrage kunnen we blijven doen waar we als kerk voor staan. 
En alleen als iedereen bijdraagt kunnen we het geschenk van onze kerk 
doorgeven aan de volgende generaties. Uw bijdrage doet ertoe. 

Geeft u ook vandaag voor de kerk van morgen?                                                                                          

Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans 
en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de actieperiode van 
10 tot 24 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw 
bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor meer informatie op 
www.exoduskerk.nl  Exodus Gemeente PKN (exoduskerk.nl) 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 

staat. Op naar de kerk van morgen!  
  

http://www.exoduskerk.nl/
https://www.exoduskerk.nl/
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Koffie met Noten 

 

De eerste twee bijeenkomsten van Koffie met Noten 
waren mooie ochtenden, waarop we gezongen, 
geluisterd en met elkaar gepraat hebben over de 
thema’s. 
 
De twee bijeenkomsten die we dit jaar nog hebben zijn 
woensdag 26 november en woensdag 17 december. 
Op 17 december doen we als groep mee met de “Adventskalender”, waarbij 
we onze deur een uur openzetten voor belangstellenden. We zullen dan 
liederen zingen in het kader van de geboorte van het Kerstkind. Op de 
volgende bijeenkomst en via app, hoort u hoe een en ander geregeld wordt. 
 
U bent van harte welkom om 10.00 uur in de jeugdruimte van de Exoduskerk. 
 
Emmy Lingen  06-81666310 
Margot van de Wiel 06-13023904 
 
 
 

Dankjewel 
 
Zaterdag 1 november na de sluiting van de ontmoetingsdagen werd ik in het 
zonnetje gezet, met veel dank voor 35 jaar inzet aan de oliebollen.  
En zondag 2 november mocht ik ook nog een mooie bos bloemen ontvangen.  
Dat laatste maakte mijn emotioneel. 
 
Graag wil ik Leen van Sliedregt en Wim van Driel bedanken voor de fijne 
samenwerking alle jaren; niemand kan alleen zorgen voor zoveel oliebollen. 
En ja, u als gemeente heeft ze altijd gekocht, reuze bedankt.  
Het was mooi. Fijne samenwerking in de toekomst, wens ik alle vrijwilligers 
toe. 
 
Hartelijke groet, 
Daaf Mijs  
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Van de diaconie 
 
De opbrengsten van de collecten in de maanden september en oktober 2025 
waren: 
 
 Datum            Doel            Bedrag  

   07-09   Protestantse kerk, jonge generaties   €    204,40 

   14-09   Kerk In Actie, Indonesïe   €    165,20 

   14-09   Voedselbank G-O, avondmaalscollecte   €    204,90 

   21-09   Kerk In Actie, Libanon   €    278,75 

   28-09   Protestantse kerk, missionair werk   €    333,65 

   05-10   Kerk In Actie, Israëlzondag   €    242,10 

   12-10   Plaatselijk diaconaat   €    277,55 

   19-10   Kerk In Actie, Bangladesh   €    215,85 

   26-10   De Nollestee   €    288,20 

 
 
De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 
50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door 
de diaconie ontvangen overschrijvingen. 
 
Verder mochten wij in september en oktober nog giften ontvangen van   
€ 12,50, € 12,50, € 20,00, € 20,00, € 40,00, € 50,00 en € 50,00. Deze laatste gift 
is alvast voor de kerstviering van de senioren. 
 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie,  
Hans Meijer 
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Toelichting bij de collecte  
 
30 november  
Adventscollecte Kerk in Actie – Zending 
Rwanda – Kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden 
De organisatie Mwana Unkundwa startte na de genocide van 1994 met een 
opvangcentrum voor weeskinderen. Tegenwoordig begeleidt de organisatie 
jaarlijks 1300 kinderen en hun verzorgers, die te maken hebben met hiv of een 
andere beperking. Kinderen worden thuis bezocht en krijgen hulp op school. 
Ook verzorgers krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld met goed voedsel. Via 
sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv 
besmet bent, ben je geliefd en heb je een toekomst.  
Op 1 december is het Wereldaidsdag. Daarom collecteren we vandaag voor 
een project in Rwanda dat kinderen met hiv helpt. 
Meer lezen? kerkinactie.nl/kinderenrwanda 
7 december  
Adventscollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Libanon – Training in thuiszorg biedt werk en hoop 
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het 
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen 
achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar 
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de 
kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen 
cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen 
familieleden en buren.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/thuiszorglibanon 
14 december  
Adventscollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
India – Alle kinderen naar school 
In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten, 
sommigen met hun hele gezin. Omdat ouders de hele dag werken, worden 
veel kinderen aan hun lot overgelaten. En doordat zij de lokale taal niet 
spreken, gaan ze niet naar school. SAVE, partnerorganisatie van Kerk in Actie, 
biedt tweehonderd migrantenkinderen onderwijs in zowel hun moedertaal als 
de lokale taal. Na een jaar kunnen ze doorstromen naar het regulier onderwijs. 
Ook zorgt SAVE voor voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse 
activiteiten.  
Meer lezen? kerkinactie.nl/kinderenindia 
 
 

http://kerkinactie.nl/kinderenrwanda
http://kerkinactie.nl/thuiszorglibanon
http://kerkinactie.nl/kinderenindia
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21 december  
Adventscollecte Protestantse Kerk – Jonge generaties 
Nederland – Jongeren beleven het kerstverhaal 
Met de KerstChallenge beleven jongeren het kerstverhaal in de vorm van een 
spel. Elk jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema. Ook 
diaconaat heeft een plek. Duizenden tieners doen mee, verdeeld over een paar 
honderd kerkelijke jeugdgroepen. De jongeren kruipen in de huid van de 
personages uit het kerstverhaal. Ze doen opdrachten, lossen puzzels op en 
verzamelen zoveel mogelijk punten. De KerstChallenge is een uitdaging om het 
kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven. 
Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster 
24 en 25 december  
Kerstcollecte Kerk in Actie – Kinderen in de knel  
In actie voor kinderen in de knel 
Vrede op aarde. Wij vieren het elk jaar, maar voor miljoenen kinderen lijkt het 
heel ver weg. Ze groeien op met oorlog, (huiselijk) geweld of armoede. Juist 
met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen onze aandacht en steun. Doe 
daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie voor kinderen in 
de knel. In de loop van 2025 maken we via nieuwsbrieven, website en social 
media bekend wat de meest urgente bestemming voor deze kerstcollecte is. 
Meer lezen? kerkinactie.nl/kerst 
28 december Cherity Re-use 
Op en rond Goeree-Overflakkee leven meerdere huishoudens in armoede. Zij 
hebben onvoldoende geld om zichzelf en hun kinderen te kleden, eten te 
geven of te voorzien van de nodige nieuwe spullen. ‘Cherity Re-use’ helpt op 
een laagdrempelige manier met praktische hulp, zonder formulieren of 
voorwaarden, waardoor mensen weer hoop en vertrouwen krijgen.  
Initiatiefnemer Cherron Oostendorp is 12 jaar geleden gestart met een 
initiatief waarbij spullen worden verzameld voor diegene die dit nodig heeft. 
Dit varieert van kleding tot witgoed maar ook ritjes naar de voedselbank voor 
mensen zonder vervoer. Dit wordt mogelijk gemaakt door enthousiaste 
vrijwilligers en donateurs. Door de kleinschaligheid van de organisatie heeft 
Cherity Reuse er altijd voor kunnen zorgen dat de donaties altijd ten goede 
komen aan het doel wat ze nastreeft. Cherity Re-use werkt samen met Goed 
voor Goed.  
4 januari 2026 
Plaatselijk Diaconaat  
  

http://kerkinactie.nl/collecterooster
http://kerkinactie.nl/kerst
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11 januari 2026 
Collecte Kerk in Actie – Noodhulp Oekraïne  
De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op zijn kop gezet. 
Huizen zijn verwoest, infrastructuur is ontwricht en veel mensen kampen met 
angst en verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt Kerk 
in Actie hulp. 
Hulp voor slachtoffers en ontheemden  
Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn daar 
speelplekken voor kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten, en er 
is traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen vullen, krijgen vrouwen 
steun bij het starten van een eigen bedrijfje.    
18 januari 2026 
Collecte Protestantse Kerk – Missionair werk (Nederland, proefplekken) 
Een proefplek is een gastvrije, missionaire gemeenschap of kerkplek. Ze heten 
ook wel pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken. De Protestantse 
Kerk ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn.   
Kerk-zijn buiten de gebaande paden  
Het woord proefplek geeft iets aan van ‘experimenteren’: hier hebben mensen 
die weinig tot geen verbinding hebben met de ‘traditionele’ kerk, de ruimte 
om het geloof te verkennen en iets van God te ervaren. Het zijn vaak jongeren 
en mensen met diverse culturele achtergronden die zich hierdoor 
aangesproken en thuis voelen.  
 
 

Dank  
 
Hiermede willen wij u bedanken voor het blijken van medeleven, tijdens het 
verblijf van mijn vrouw in Nieuw-Rijsenburgh en na het overlijden. 
Het heeft ons veel steun en kracht gegeven, hiervoor onze oprechte dank. 
 
Familie van Dam 



 

17 
 

    

Leesrooster  

 

 November  

30 Psalm 85 

December  

1 Jesaja 1,1-17 

2 Jesaja 1,18-31 

3 Jesaja 2,1-5 

4 Psalm 126 

5 Handelingen 27,1-12 

6 Handelingen 27,13-26 

7 Handelingen 27,27-38 

8 Handelingen 27,39-44 

9 Psalm 72 

10 Handelingen 28,1-10 

11 Handelingen 28,11-22 

12 Handelingen 28,23-31 

13 Psalm 28 

14 Jesaja 6,1-13 

15 Jesaja 7,1-9 

16 Jesaja 7,10-17 

17 Jesaja 7,18-25 

18 Psalm 146  

19 Matteüs 1,1-17 

20 Matteüs 1,18-25 

21 Psalm 19 

22 Jesaja 8,1-10 

23 Jesaja 8,11-23a 

24 Jesaja 8,23b–9,6 

25 Jeremia 23,1-8 

26 Matteüs 2,1-12 

27 Matteüs 2,13-23 

28 Psalm 124,1-8 

29 Numeri 22,2-20 

30 Numeri 22,21-40 

 

31 Psalm 59,1-18 

Januari  

1 Psalm 96 

2 Numeri 22:41–23:12 

3 Numeri 23:13-26 

4 Numeri 23:27–24:13 

5 Numeri 24:14-24 

6 Psalm 106:1-23 

7 Psalm 106:24-48 

8 Romeinen 1:1-17 

9 Romeinen 1:18-32 

10 Romeinen 2:1-16 

11 Matteüs 3:1-17 

12 Matteüs 4:1-11 

13 Matteüs 4:12-25 

14 Romeinen 2:17-29 

15 Romeinen 3:1-8 

16 Romeinen 3:9-20 

17 Romeinen 3:21-31 

18 Psalm 66 
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Administratie 
Exodus Gemeente PKN 
e-mail: info@exoduskerk.nl 
 
Scriba:  
Conny Wesdorp 
Tel. 06-10775858 
 
Distributie Verbinding 
Janita van der Have 
06-51230663 

Predikant 
Vacant 
 
 
Adres Exoduskerk  
Dorpsweg 97a 
3245 VB Sommelsdijk 

 
Kopij voor het volgende nummer 
t/m maandag 5 januari 2026 
inleveren per e-mail in Calibri 11: 
redactieverbinding@exoduskerk.nl 

Kerkrentmeesters 
Vrijwillige bijdragen en/of giften 
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus 
Gemeente PKN: 
NL92RABO0373725140 

 
De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij.  
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
 
 
Redactie 
Jeanet Akershoek          06-55161287 
Nel Nelemans                0187- 651465 
Antoinette v.d. Veken  06-18204064 
 
 
Verbinding verschijnt dit jaar acht 
keer. 62e jaargang, nummer 8 
November, december 2025/  
januari 2026 

Collectebonnen 
Er zijn collectebonnen te bestellen 
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid 
van 20 stuks. Via website/kerk app 
is betaling via Ideal en bezorging 
als vanouds. 
Of bedrag overmaken op: 
NL92RABO0373725140 o.v.v. 
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 
€ 2,50, € 5,--.  
 
Diaconie 
Giften zijn welkom op de 
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN 
NL89RABO0373710062 

mailto:info@exoduskerk.nl
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