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Beste mensen, lieve Exodianen, 
 
Er hangen veranderingen in de lucht. We mogen weer meer van de regering. We mogen de 
bewoners in de verpleeg- en verzorgingstehuizen weer gaan bezoeken. Strikte voorwaarden 
natuurlijk, maar het mag! 
We mogen kerkdiensten houden met mensen in de kerk. Niet alleen maar camera- en 
geluidsmensen, maar gewone, echte kerkgangers! In de maand juni houden we die diensten 
op zaterdagmiddag, en we zenden die zondagochtend uit. Vanaf juli mogen er zelfs 100 
mensen maximaal bij aanwezig zijn. Die diensten gaan we rechtstreeks uitzenden, en het 
wordt nog spannend hoe dat er uit gaat zien. Tot nu toe worden de opnames voor de 
diensten steeds beter, maar live-diensten houden is toch weer iets heel anders. 
 
We leven dus in een soort overgangsperiode. En dat past heel goed bij de fase waar we nu 
inzitten wat betreft het kerkelijk jaar. Donderdag hadden we Hemelvaartsdag, en in de tien 
dagen daarna zitten de discipelen van Jezus ook in afwachting bij elkaar van de 
veranderingen die eraan staan te komen. Het gaat bij hun maar liefst om de doop met de 
heilige Geest, zoals Jezus die bij zijn hemelvaart beloofd had. Dat is heel iets anders dan wij 
meemaken: wij zijn al blij als alles weer ‘normaal’ wordt, en daar wachten we maar op. De 
discipelen zaten te wachten op iets wat volkomen abnormaal was: de uitstorting van de 
heilige Geest! En in die verwachtings-tijd hebben ze zich ‘vurig en eensgezind’ gewijd aan 
het gebed om de vervulling met de heilige Geest. 
 
Zullen wij, ieder op onze plaats, ook bidden om Gods Geest in de nieuwe tijd die eraan staat 
te komen? We worden misschien nooit meer kerk zoals we gewend waren. Maar laten we 
open staan voor nieuwe kansen, nieuwe mensen, vernieuwing van ons allemaal. Laten we 
ervoor bidden dat God ons overvloedig zal inspireren met zijn Geest, in het leven van ons 
allemaal individueel, als familie, als vrienden en als gemeente. 
 
We doen dat met de woorden van de oude Augustinus, te vinden op p. 1158 van ons 
Liedboek: 
 
Fluister het mij in, heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 
 
Spoor me aan, heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
 
Verlok me, heilige Geest: 
ik zal het goede zoeken. 
 
Geef me kracht, heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden. 
 



Bescherm me, heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen. 


